
     

Met zijn mensen, dieren, 
planten,

gronden en alle andere 
onzichtbare

medewerkers, wenst iedereen 
een

ontspannen kersttijd 

en een vrederijk 2026

Kerstgedachten

In de tijd van de korte dagen en lange nachten 
kun je rustig mijmeren. 
Misschien is het wel verrassend, maar hier 
komen een paar gedachtes over de dood in het 
leven. Over meer verbinding van het materiële 
met het immateriële.
Soms hoor of lees je ergens iets, dat enorm raakt 
en dan wil het ook zijn weg naar buiten vinden.
Een vrouw, die contact had met haar overleden 
zus, vroeg, wat nu het belangrijkste is, wat wij 
mensen in een lichaam, hier op aarde kunnen 
veranderen. Het antwoord was: een andere 
verhouding tot de dood krijgen.
Zo, dat is het dan, dat zet je aan het denken. 
Het mooie aan deze tijd is wel, dat zoveel 
mensen op zoek zijn, de meest uiteenlopende 
ervaringen hebben, soms zich geen raad weten, 
soms de draad even kwijt zijn, een soort kleine 
dood sterven en dan weer opstaan met een 
verdiepte blik.
Stel je voor dat inderdaad het moment van 
sterven geen einde is, dat het daarna echt heel 
mooi is, dat wij (alle mensen, al dan niet in een 
lichaam) altijd met elkaar verbonden zijn en 
goed samenwerken.. 
Wij op aarde denken zo vaak: iemand die 
overleden is, is heel ver weggegaan, maar is het 
niet eerder zo, dat wij ver weg zijn, omdat we 
veel te beperkt zijn, onze overleden dierbaren 
waar te nemen, die zonder de begrenzing van 
ruimte en tijd er op hun manier altijd zijn. 
Nog zo’n rake gedachte: een man, die een hele 
diepe bijna dood ervaring had, zei na zijn 
terugkomst: in wezen is het hele universum 
(waar de aarde deel van is) licht en liefde, dat 
wat wij hier op aarde aan duisternis en onvrede 
zien is zo klein als één korreltje zand op een 
heel groot strand. 
Ja en dan zit je op dat moment net in dat éne 
korreltje en dan ziet het er zo anders uit…
Wat dat betreft zijn zulke woorden als liefde, 
vrede, geest toch echte werkwoorden en lijkt het 
alsof wij hier op de aarde steeds maar weer een 
kleine dood zullen sterven, om dan weer een 
kleine opstanding te beleven en zo stap voor 
stap een beetje een ruimer perspectief krijgen 
voor al die zandkorreltjes op dat hele grote 
strand. 

Kathinka en Wouter



2025 een kleine terugblik

Ook dit jaar was weer een goed gevuld jaar op de 
boerderij. Vanuit de groenteteelt was het een 
redelijk gewoon jaar, een tijdje nat een tijdje 
droog en dan weer nat, niet al te extreem, wel 
uitdagend genoeg, en er is weer van alles geoogst 
en naar de klanten gegaan. 2025 was het jaar van 
de stukgaande machines. Onze oude trekker, die 
we sinds 2006 hadden, hield er definitief mee op, 
er kwam een jonger model als vervanging. Twee 
tunnelkassen waren stukgewaaid en moesten 
nieuw plastic hebben. De computer vond zijn 
leeftijd van 16 jaar ook wel genoeg en ondanks de 
gemaakte backups was het toch nog een hele kluif 
om de nieuwe gereed te maken voor ons 
administratiewerk. De vrachtwagen staat nog 
steeds bij de garage, bij het autoverhuurbedrijf 
zijn we al een hele tijd de wekelijkse gast. Het is 
dan soms wel spannend, hoe het geld de deur 
uitvliegt, maar gelukkig gaan ook genoeg dingen 
goed genoeg om alles op te vangen. 
We hebben een vredespaal neergezet. Met een 
vredeswens in zes talen en een feestelijke 
onthulling kreeg hij een mooie plek op ons erf.
De wereld om ons heen is dan ook allesbehalve 
rustig, BioNoord, de groothandel van het noorden 
sloot dit jaar zijn deuren en onlangs is Jongerius, 
dé opkweker voor biologisch plantgoed, ermee 
gestopt, nog steeds niet echt duidelijk waarom, 
maar het zorgt wel even voor opschudding. We 
hebben voor de eerste ladingen planten nu een 
opkweker in Duitsland gevonden, hebben ook wat 
voorraad aan zaden besteld, om zelf wat voor te 
kweken.
2025 wordt ook een jaar van afscheid van mensen: 
we werken sinds een paar maanden bij de winkel 
en bestellingen met een kleinere groep en begin 
volgend jaar gaan Floriaan en Zehra op een andere 
plek verder, het klopt voor hun en voor ons, maar 
we zullen hun erg missen. We hebben een 
vacature geplaatst bij de Warmonderhof en andere 
platforms in de biologische sector.
Alberta rondt haar kookwerkzaamheden af in dit 
jaar. 10 Jaar hebben we heerlijk mee kunnen eten 
bij Eten wat de pot schaft en nu is er nog één keer 
kerstdiner. (snif) 
Er zijn mensen, die in 2026 hier op de zolder gaan 
koken, hiernaast staan alvast de eerste twee data, 
meer info volgt.
En ’t Leeuweriksveld heeft er nog een kleine 
bedrijfstak bij gekregen: sinds september wordt er 
weer gefloten op de donderdagmiddag. In de 
muziekschool Emmen stopte de blokfluitlerares en 
Kathinka kon met veel plezier haar leerlingen 
overnemen.
Nu gaan we twee weken in winterrust en dan kan 
het nieuwe jaar fris beginnen. 

Week 51, 17 december 2025
Inhoud groentepakket
onder voorbehoud van wijzigingen 
Winterpostelein Leeuweriksveld
Spruitjes ,,
Rode biet ,,
Prei ,,
Yacon ,,
Knolselderij ,,
Stoofperen Twisk, Dronten
Paprika via Udea (es)
Bindsla ,,
Zuurkool      Kramer, Z.Scharwoude

In week 2 verwacht: Veldsla (?), pastinaak, 
boerenkool,…

Onze boerderijwinkel is nog open op 
maandag 22 december van 15 tot 18 uur, dan 
van 23 december t/m 7 januari gesloten, en 
daarna weer voor het eerst open op donderdag 
8 januari 2026 van 14-18u.

Eten op de kookzolder:
Woensdag 28 januari  
Kookt Kay Krijnen van ‘Oogstmenu’ voor 
u. (hij runt samen met Sabijn Mooi Weerdinge)
Vrijdag 13 februari
Kookt Linda Dijkstra voor u.
Zij kookt volgens de natuurkeuken.
Nou, wij gaan zeker aanschuiven!

Seminar op ’t Leeuweriksveld
Al een aantal jaren organiseren we weekenden 
ter verdieping, meestal in verband met de 
sociale driegeleding. In het nieuwe jaar is het 
thema van het seminar: landbouw.
Door: Wouter en Kathinka Kamphuis en 
Heidjer Reetz. Meer info en aanmelden via 
info@driegeleding.nl
Vrijdagavond 30 januari t/m zondag 1 feb 
2026

Help ook mee met het aanplanten van het 
voedselbos van Mooi Weerdinge!
Plantdagen: 
17 januari, 14 februari
We starten de dag met koffie en iets lekkers.
Rond de lunch is er warme soep of stamppot.
We ronden af om 15.30 uur. 
Kinderen zijn welkom.
Fijn als je je aanmeldt, dan houden we rekening 
met je bij de lunch! Dit kan via 
www.mooiweerdinge.nl. Hier vind je ook meer 
informatie.

mailto:info@driegeleding.nl
http://www.mooiweerdinge.nl/

